Packrafting avontuur in Zweeds Lapland

Een week programma voor allen die peddel en kampeer ervaring hebben en packraften uitproberen willen.
Packrafts zijn fantastische boten om ongekende waters mee te verkennen. Ze zijn licht, gemakkelijk te peddelen en
in een handomdraai ingepakt en terug opgeblazen, perfect als je een stoomversnelling overdragen moet. Dus ideaal

om de Kalix, een van Zwedens laatste ongetemde rivieren mee te verkennen.

Dag 1. Zondag, aankomst - We pikken jullie op aan de luchthaven of treinstation in Kiruna of Gallivare en brengen
jullie naar Moskojarvi waar jullie verblijven in een gezellige hut. Samen genieten we van een avondmaal, waar we de
komende week in detail plannen.

Dag 2. Maandag, transport en peddelen - Met de wagen rijden we naar Kaalasluspa, de startplaats van onze tocht,
waar we de boten opblazen en pakken. De rivier verwelkomt ons met een aantal kleinere stroomversnellingen en lange
strekken kalm water. Na ongeveer 20 km bereiken we onze kampeerplaats voor deze avond. We slaan de tenten op,
koken avondeten en misschien is er nog tijd om te vissen op de rivier.

Dag 3. Dinsdag, peddelen - We brengen de dag op de rivier door. We peddelen door een gevarieerd landschap van
hoge rivieroevers en open moerassen. Hier en daar zien we een kleine hut aan de rivieroever. We kamperen na
ongeveer 20 km peddelen in het omringend dennenbos.

Dag 4. Woensdag, peddelen - Een volle dag op de rivier, na ongeveer 20 km bereiken we het Wilderness Camp in
Lappeasuando. Deze nacht slapen we in een verwarmde hut en genieten we van een hete sauna.

Dag 5. Donderdag, peddelen, wandelen - VVandaag is een korte dag op het water, we dragen de boten rond de grootste
stroomversnellingen in Lappeasuando, na ongeveer 15 km zoeken we een kampeerplaats op een eiland in de rivier.
Voor wie wil is er in de namiddag tijd voor een wandeling op een nabijgelegen heuvel.

Dag 6. Vrijdag, peddelen - Na ongeveer 20 km bereiken we onze kampeerplaats voor de avond op de oever van
“Parakkakurkkio” de grootste stroomversnelling van deze tocht. Morgen moeten we de boten voorbij de
stroomversnelling dragen, wie zin heeft kan al de beste plaats zoeken om terug de rivier op te gaan.

Dag 7. Zaterdag, peddelen - Korte dag op de rivier, na 10 km bereiken we ons einddoel. We worden met de wagen
opgehaald en rijden terug naar Moskojarvi. Waar we genieten van een welverdiende sauna en een lekker avondmaal.

Dag 8. Zondag, vertrek - We brengen jullie naar de luchthaven/ treinstation in Kiruna of Géllivare.

Inbegrepen:

- Transport van en naar de luchthave/treinstation in Kiruna of Gallivare

- Verblijf in een simpele hut met slaapkamer, keuken, sauna en droogtoilet (eerste en laatste avond)
- Volpension

- Kampeer materiaal-(tent, isomat, kookgerei,... Slaapzakken op aanvraag)

- Packraft, vis materiaal

- Ervaren gids



